
Drie punten leken  een zekerheid , maar met 1 punt mag heerde4veteranen zich  koestesten.
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  Een moeilijk donderdagavond, tot de wedstrijd van zondag zo vroeg in het seizoen zo veel problemen .
Drie doelmannen geven aan niet beschikbaar te zijn.
  Maar goed een oude bekende is snel gevonden, Rik al jaren een vaste vervanger voor alles en
betrouwbare sluitpost .
  Maar ondanks het enne punt, een winst punt ja nu verklap ik de einduitslag al 2-2.
  Drie punten ja het had gekund , maar eerst is het de kleine die een geweldige vrije trap de 1-1 binnen
schiet . ja de zwart /witten waren al snel op 0-1 gekomen door een prima aanval waar de thuisclub in de
omschakeling op het verkeerde been stond . ja KCVO is heer en meester op het veld en de thuisclub mag
blij zijn dat maar op 1-1 is na 45 minuten .
  Waar het vorige week een elftal dat stond in de tweede helft , nu lijkt het nu wel los zand de eerste helft
en het is KCVO die heer en meester was over het veld . De tweede helft lijkt alles de goeie kant op te vallen
voor Heerde , de snelheid is er uit bij de gasten en meer op meer is het de thuisclub die voor de winst gaat.
Kansen , ja daar lag het niet aan kansen genoeg . Maar het net bolde niet , 1-1 voor de huisclub het hoogst
haalbare lijkt het . Maar iemand minder als Carlo weer speler van de week gaat de fout in en wordt prima
afgemaakt door KCVO 1-2 .
  
  De wedstrijd lijkt gepeeld maar niets is minder waar het slotstuk is er één waar je je niet trots op mag zijn.
Heerde gaat voor alles en stuurt commando Carlo naar het front en zo lang duurt het niet of ja net als
vorige week is het hij die een belangrijke stempel drukt op de uitslag 2-2. Wat hiervoor gebeurde zullen we
maar snel vergeten iets wat niet thuis hoort op de velden. Maar gelukkig hadden we vandaag een
scheidrechter die weet hoe je dit oplost . 2-2 en Heerde ruikt bloed. Onder leiding van een Edwin en met
prima voorzetten van Rivaldo gaat de thuisclub op zoek naar de overwinning , en die lijkt te komen als na
een handsbal de bal op de 11 meter stip komt te liggen .
  Een gestolen overwinning gaat door het hoofd van de aanvoerder maar als het zo is dan
moet maar . Maar ook in de sport lijkt er gerechtigheid te zijn een Kleine grote man die
die nooit mist voor ons schiet ja wel naast. Maar iedereen lijkt er vrede mee te hebben
2-2 in een ja wel een Zondag wedstrijd . en als ik zo om me heen kijk is er nu al heimwee
naar een zondag zoals dit al 109 jaar het geval was . 2-2 einduitslag eind goed zullen we
maar denken wetend dat deze wedstrijd nog  2 keer gespeeld zal worden. En dan is de
dag heel lang , https://youtu.be/sfgaoKIUg
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