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<p><img alt="" src="images/fotos/DSCN1031.jpg" width="209" height="244" /><img style="float:
right;" src="images/fotos/soldaat.JPG" width="255" height="244" /></p>      <p>De eerste
koning van de schutterij Markluiden is een feit, na alweer een zeer geslaagde avond bij Marco
en Dinneke in de schure . De avond begon zeer verassend twee oudgedienden hadden alles in
het werk gesteld om met de titel naar huis te gaan. In vol ornaat betraden zij de schiet arena
aan de Assendorperstraat. de eerste schutter was Luitenant Dick Bosch hij was net uit serie
gestapt van daar komen de schutters<a href="http://youtu.be/nxHpKKxQxeg" target="_blank">
klik hier</a>.</p>  <p><img style="margin: 1px; float: right;" src="images/fotos/DSCN1057.jpg"
width="408" height="343" />Dat Bosch zo weer terug kan in de loopgraven bewijs hij door met
34 punten de leiding te nemen . na dat enkele soldaten uit het leger van bronsink  een poging
waagden was het de beurt aan Sergeant-Majoor Fibbe hij begint goed maar blijft steken op 33
punten. Zoals in een echte oorlog komt er een verassende aanval het is veteraan J Pleiter die
met 39 punten de leiding pakt.</p>  <p>Dat het nog niet gedaan is blijkt als oud Dutchbat
commando lid Cees ten tonele verschijnt . Dat zijn missie naar Joegoslavi�geen trauma heeft
opgeleverd bewijst hij met bijna vijf voltreffers 54 punten, een klasse apart . Soldaat eerste klas
Hegen komt met 42 punten nog een beetje in de buurt maar de titel Koning van de Schutterij
Markluiden gaat voor het eerst in zijn bestaan naar Dutcbatter  Cees Calkhoven .</p>  <p>Waar
winnaars zijn daar zijn ook verliezers  deze eer gaat naar de manager Dick Bronsink dat hij
beter met een mes om kon gaan wisten we maar als je van de 15 pogingen maar eenmaal raak
schiet mag Nederland van geluk spreken dat hij niet is opgeroepen om voor volk en vaderland
te strijden.</p>  <p>De tweede titel deze avond  ging naar Jan Bosman hij mag zich een jaar
lang Mister Heerde 4 noemen. Dat het met de enkel iets minder gaat op dit moment is minder
fraai maar met het geheugen van Jan is niets mis. Bijna alle vragen goed of dicht in de buurt 
dus een terechte winnaar Mister Heerde 4 . Jan had liever topscoorder geworden maar deze
titel is een pleister op de wond zullen we maar zeggen.</p>  <p>Tot slot, Marco en Dineke
bedankt voor weer geweldige avond voor Marco geld niet fit aan de start verschijnen maar met
het verstrijken van de avond toch zijn pilsje en borrel meepikken als medicijn. Ook harry en Gert
bedankt want zonder hun was het een avond zonder bier en kogels zonder geweer.</p>  <p><a
href="https://picasaweb.google.com/113200086872345825006/Schutterijparty#slideshow/57156
57647591051282">FOTO,S KLIK</a></p>
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