Selectie Heerde 4 nog steeds aan het bijkomen van het geweldige feest!
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<div style="text-align: center;">Al snel werd duidelijk dat het weer een top avond zou worden,
om vijf uur ging de kogel door de kerk, de wedstrijd van zondag tegen Vaassen werd afgelast.
Dus iedereen kon los , na dat de bus was voorzien van de nodige brandstof kon de reis
aangevangen worden .<br /><br />Een ieder was in opperste stemming, en na het lang zal hij
leven @Berend was de jarige in de bus was de toon gezet . Berend nog bedankt voor de
versnaperingen voor onderweg .De reis verloopt voorspoedig en prima op tijd kunnen we naar
binnen . <br /><br />Hier begint het direct, vele vreemde vogels verwelkomen ons van harte .
De zaal word opgezocht, maar tijd om bij te komen van de bus reis is uit den boze. Ja hier weet
men hoe er feest moet worden gevierd het glas half vol kent men hier niet, het enne na het
ander optreden komt voorbij .<br /><br />Met name onze zwarte reus was geweldig net zo als
het eten. Maar ook hier is er een tijd van komen en van gaan, en onder leiding van een prima
buschauffeur gaat men met een geweldig gevoel richting Heerde. Wel geeft deze avond een
probleem, want we willen altijd beter maar dat zal moeilijk worden volgend jaar.</div> <br />De
eerste foto's online later volgen er nog meer.




